
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

12 oktober  Voorganger: Dhr. B. Broers 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen  

 

Intochtslied: Psalm 21: 1 en 2  

 

O Heer, de koning is verheugd! 

Hij wil uw almacht prijzen, 

U juichend dank bewijzen. 

Gij schonk hem dapperheid en deugd. 

Gij hebt op zijn gebed 

hem door uw hulp gered. 

 

Gij zijt hem tegemoet gegaan 

met rijke zegeningen. 

Gij hebt in alle dingen 

zijn diepste hartewens verstaan. 

Gij hebt u mild betoond: 

Gij hebt uw knecht gekroond. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Gebed van verootmoediging 

 

 

 

 



Psalm 21: 6,7 

 

Spant ook d' onzaalge nog een strik 

om U ten val te brengen, 

hij zal het niet volbrengen, 

ja hij zal vluchten voor uw blik 

die Gij op zijn gezicht 

als pijlen houdt gericht. 

 

Verhef U in uw kracht, o Heer, 

toon uw geducht vermogen 

aan sterfelijke ogen. 

Wij willen zingen tot uw eer, 

willen uw wondermacht 

lofzingen dag en nacht. 

 

Leefregel: Deut. 5: 1-24 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Lied:112: 1 en 2 Een land om van te dromen. (uit Geroepen om te zingen.) 

 

 Zeg nooit: “Onze wereld is gebroken 

en de mens tot weinig goeds in staat.” 

Zeg nooit: “Niemand kan op vrede hopen, 

alles gaat nu eenmaal als het gaat.” 

Refrein:  Want een land, een land om van te dromen 

stuwt de mensen uit hun slavernij 

tot zij juichen, met tranen in hun ogen: 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!” 

 

 Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 

dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

Refrein:  Want een land, een land om van te dromen. 

 

1e Schriftlezing: Exodus 1: 1 – 22 

 



Lied 112: 3 en 4 

 

Zeg nooit: “God is zijn verbond vergeten, 

er is niemand hier, die ons bevrijdt.” 

Zeg nooit: “Van een droom kan ik niet eten.” 

Zeg nooit: “Wie niet werkt, verknoeit z’n tijd.” 

Refrein: Want een land, een land om van te dromen. 

 

Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: “Stil maar, wacht op beet’re tijden.” 

Zeg nooit: “Niemand kan de dood weerstaan.” 

Refrein: Want een land, een land om van te dromen 

 

2e Schriftlezing: Marcus 1: 40-45 

 

Lied: 534 

 

Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 

het levend woord, de Zoon van God. 

 

Overdenking 



 

Lied: 1005: 1, 4 en 5 
 

Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Lied: 838: 1,2 en 3 
 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 



Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

Inzameling van de gaven 1e Diaconie 

   2e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 981 1,2 en 5 

 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 

 

 



Zegenbede:  

 

Lied: 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Omzien naar elkaar 

Mevr. Muskee, Sportlaan, is voor revalidatie naar de Bleerinck in Emmen  

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben.  

 

Open inloop / spreekuur 

Elke dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij 

te delen of gewoon voor de gezelligheid. Ds. Gerda van Vliet 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: Mevr. H. Lanjouw-Hagedoorn 

Karel Palmstraat. 



Gemeenteberaad 

Op zondag 2 november a.s. is er een gemeenteberaad. 

We bespreken hier de begrotingen 2026 van kerk en diaconie. 

Ook uitleg over de gang van zaken in het Pastoraat zullen we bespreken. 

Op deze morgen kunt u meepraten over de gang van zaken in uw gemeente. 

En ook met uw eigen vragen en/of opmerkingen kunt u hier terecht. 

U bent van harte uitgenodigd hiervan gebruik te maken. 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 15 oktober 12.00 uur, bij 

mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

Schoendoosactie 2025 

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! 

Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om 

tot een kostbaar geschenk. 

De schoenendoosactie van 2025 is een gezamenlijke actie van de 

diaconieën van de Kerken met Vaart. Bij alle kerken start de actie op 

zondag 19 oktober. Deze zondag zullen er folders uitgedeeld worden met 

alle informatie die nodig is. Zondag 23 november is de laatste dag dat de 

schoenendozen ingeleverd kunnen worden in de kerk. 

Aan de brochure zit een geldenvelop die met een elastiek aan je mooi 

versierde schoenendoos bevestigd moet worden. De kosten voor 

organisatie en transport zijn  € 5 per doos. Je mag € 5 in de enveloppe 

doen, maar het bedrag ook overmaken (kruis dat aan en ook dan de 

enveloppe meegeven op de schoenendoos). Lukt het niet om naast de 

schoenendoos de € 5 te betalen, dan zal de diaconie deze kosten voor zijn 

rekening nemen. 

Mocht je zelf geen schoenendoos willen vullen, maar wel mee willen doen, 

dan mag je ook spullen inleveren. De diaconie zorgt er dan voor dat het 

verpakt wordt in een mooi versierde schoenendoos. 

Wil of kan je geen schoendoos vullen/ spulletjes inleveren, maar wil je wel 

graag mee doen met de actie, dan mag je ook een bedrag in de enveloppe 

doen en die inleveren. Ook dan zorgt de diaconie ervoor dat er spullen voor 

gekocht worden en in een schoenendoos verpakt worden. 

Laten we met elkaar het wonder van geven ontdekken en een lach toveren 

op het gezicht van een kind in nood. 

Diaconieën Kerken met Vaart  

mailto:kerkblad@pknnav.nl


 

Sams kledingactie 

 

 

De jaarlijkse kledingactie is op: zaterdag 18 oktober van 10.00 tot 12.00 

uur.  

U kunt  uw goederen inleveren achter de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86 te 

Nieuw-Amsterdam,  

Kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel, knuffels en speelgoed kunt u 

inleveren in een afgesloten plasticzak. Kleding wel graag apart. 

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 

tafelkleden aan.  

Met uw hulp (in de vorm van een inzamelactie) zetten we ons komend najaar 

samen in om hulpbehoevenden in Noord-India te ondersteunen. Het 

Liliane Fonds zal samen met JVS een prothesen en orthesen werkplaats 

opzetten, waarbij het doel van deze werkplaats is om betaalbare en 

kwalitatief goede hulpmiddelen te produceren, assembleren en 

distribueren.  

Het Liliane Fonds zet zich in voor deze kwetsbare mensen, om hun rechten 

voor een fatsoenlijk en waardig leven te bevorderen, hun toekomstkansen 

te vergroten met als doel dat ze er toe doen in de samenleving. 

 

Wij staan de beide zaterdagen klaar om uw goederen in ontvangst te nemen 

en hopen op een mooie opbrengst. 

De Diaconie. 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 17 oktober is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 19 oktober. 

Voorganger: Dr. Nobel 
Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie: Werelddiaconaat 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
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